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Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten!  
Kom weer naar huis, ons eigen nestje van weleer.  
Kom weer naar huis, want ik blijf altijd op je wachten!  
Kom weer naar huis, daar zet ik rozen voor je neer!  
 
Je oude stoel staat klaar, hier bij het raam  
Steeds denk ik, ‘Kwam je maar’ en fluister even zacht jouw naam.  
Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten!  
Kom weer naar huis, en 't zal voorgoed vergeten zijn 
 
Kom weer naar huis, je was misschien wat onbezonnen!  
Kom weer naar huis, want ondanks alles blijf ik trouw  
Kom weer naar huis, we zijn toch eens zo goed begonnen!  
Kom weer naar huis, het is zo eenzaam zonder jou.  
 
De hond heeft ook verdriet, die arme hond!  
En eten wil hij niet, hij loopt maar steeds onrustig rond.  
Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten!  
Kom weer naar huis, dan zal de rest vergeten zijn. 
  
O, kom naar huis, laat mij niet langer wachten!  
O, keer terug, en breng weer zonneschijn! 
O, keer terug, en breng weer zonneschijn! 
 


